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1. januari t/m april 2025

Na een zachte winter is het inmiddels volop voorjaar
geworden. Het groen springt uit de knoppen en de

Stinzenplanten (foto Kievitsbloem) bij de Beek raken nu al
weer bijna uitgebloeid. Bij het Paasdiner konden de
broeders en gasten genieten van de eerste verse asperges uit de
eigen grote moestuin. Kortom tijd voor “groei en bloei”.

Een greep uit onze activiteiten:

2 nieuwe groenvakken parkeerterrein

De meest in het oog springende winterklus is wel de aanleg geweest van 2 nieuwe groenvakken op
het parkeerterrein bij de abdijwinkel. Het was een al lang levende wens van de abdij om het
parkeerterrein groener, aantrekkelijker en bezoekersvriendelijke te maken. Dat is goed gelukt heb
ik van diverse mensen gehoord. Volgens sommigen mag er nog wel wat meer groen komen, maar
voorlopig even niet, want het was een pittige klus, zwaar en veel werk. Met z'n allen hebben we er
ca. 40 mensdagen aan besteed, met bij diversen de nodige spierpijn en rugpijn. De totale kosten
bedroegen ca. € 1500,- (vooral de beplanting). Helaas heeft
Landschap Noord-Holland onze aanvraag voor een bijdrage
uit het Groenfonds afgewezen; het project was” niet groen
genoeg”.

Het resultaat is om trots op te zijn; 4 duidelijke
parkeerplekken voor minder-validen, groenere en autoluwe
winkelentree.

De winterperiode is ook een tijd voor andere klussen, zoals
klein onderhoud aan
gebouwen, interieur en
(tuin)gereedschappen. Zo zijn
de tractor en de bosmaaiers
gerepareerd en zijn de
zonnepanelen (op het dak van de winkel) schoongemaakt, zodat ze
weer meer stroom opleveren. Ook is het tuinmeubilair opgeknapt (en
inmiddels weer in de tuin geplaatst). Klinkerstraatjes zijn herstraat
en de dakramen in de grote plantenkas hebben weer nieuwe kabels
en gesmeerde katrollen gekregen.

Buurkerk

Jullie hebben ook veel energie
gestoken in het aftoppen van de
beukenhagen bij de buurkerk en
langs het pad naar het
broederkerkhof. Het ziet er nu weer
“strak” uit, met zelfs een klein boogje op de kruising van 2 paden.
Van de afgezaagde takken is een mooie takkensingel gemaakt bij
de oude abdijmuur. Wij vinden het een veilige en uitnodigende
nestgelegenheid voor vogels en nu maar hopen dat dit wederzijds
is.

Andere delen van de abdijtuin

Ook andere delen van de abdijtuin hebben veel aandacht gehad;
De PAX-tuin (bij de oude ingang) ziet er door alle aandacht weer
aantrekkelijk uit. De beide moestuinen zijn “voorjaarsklaar”
gemaakt, paden geschoond, plantbedden bemest, etc. Ook andere
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delen, zoals de Vlindertuin, de Kruidentuin, de Strabotuin en de tuin van broeder Cor staan er weer
vers bij. Hier en daar zijn oude plantjes vervangen door jong groen en jonge zelfgekweekte stekjes
uitgeplant. Ook het Vleugelpark is opgeschoond. Er wordt wekelijks en maandelijks veel werk
verzet, vaak zonder dat je dit “een, twee drie” eraan afziet.

Parkweide:

De Parkweide is nu weer helemaal in oude staat gebracht,
na de grote graafwerkzaamheden voor de aanleg van de
verwarmingsleidingen. De beide bloembedden zijn weer
ingezaaid -en worden nu vanwege de droogte- regelmatig
besproeid, het grasveld is bijgewerkt, er is een
Christusdoorn (boom, zonder stekels) geplant en er is een
zandheuvel aangelegd. Hierin kunnen gravende insecten
heerlijk nestelen (en nu maar hopen dat dit ook gebeurt).

Het gebied bij de Sacristie is opgeknapt. Er is een boom
gekapt die gevaarlijk dicht tegen het dak was aangegroeid.
Daarna hebben we deze tuin opgeknapt en nieuwe planten
en struiken geplant. De takken zijn versnipperd en uitgespreid op het wandelpad langs de Beek. Zo
krijgt alles weer een nuttige functie.

Klokkenstoel

En zomaar opeens was er uiteindelijk (na 2 afwijzingen)
een goedkeuring van de gemeente voor het plaatsen van
een klokkenstoel op het broederkerkhof. Ook voor de
tuingroep zomaar opeens een extra klusje. De kerkklok (hij
luidt echt!) en de spits zijn afkomstig van de katholieke
kerk die in (het centrum van) Egmond-binnen in 2024 is
afgebroken. De fundering is gelegd en fa. Tervoort heeft
de opbouw gemetseld. Hopelijk is de constructie klaar voor
de “"Dag van de Overledenen” (23 mei).

En verder...

Wisten jullie dat de maandelijkse ecologische wandeling (onder begeleiding van Marie-Anne) een
groot succes zijn? Oorspronkelijk zouden we die in 2024 alleen in de zomer doen, maar er was
zoveel belangstelling dat we nog tot in november wandelingen hebben georganiseerd. De
wandeling wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. Telkens met zo'n 15 geinteresseerde
deelnemers. Zaterdag 31 mei is weer de eerste (maandelijkse) wandeling van 2025.

Ook hebben we vorig jaar een leuke foto-speurtocht (verkrijgbaar bij de boekenhoek in de
abdijwinkel) voor kinderen gemaakt, die over het hele
abdijterrein leidt.

On langs heeft één van de tuinvrijwilligers vangbakjes voor
de “Aziatische Hoornaar” opgehangen. Dit insect dreigt door
de klimaatverandering ook “boven het Noordzeekanaal” voor
te komen. Het is een "moordenaar” van bijen en andere
nuttige insecten.

Zomaar gespot in de tuin van br. Cor, op 27 april: De
eerste Kolibrievlinder, fladderend, met z'n lange tong likkend
aan de bloem van
een smeerwortel.

Om te noteren:

e Eerstvolgende maandelijkse werkdag: zaterdag 10 mei;

e 23 mei, dag van de overledenen, avondbijeenkomst bij
0.a. de Herinneringsboom,

e Jaarlijkse Abdijmarkt: zaterdag 13 september.




2. mei t/m auqustus 2025

Wat een mooie zomer hebben we gehad, veel zon, mooie zonsopkomsten en fluisterzachte
zonsondergangen. Helaas weinig regen, maar het klimaat doet zijn best om dat deze weken weer
goed te maken en wat gaat de tijd toch snel...

De abdij is druk bezocht door retraitegasten. Sommigen hebben een handje mee geholpen in de
tuin. Veel bezoekers hebben van de tuin en de boomgaard kunnen genieten, al of niet in stilte. De
gasterij heeft goede zaken gedaan. Er is trouwens een nieuwe manager aangesteld per 1
augustus: Bart-Jan Vos. Br. Johannes heeft als prior nu meer tijd voor andere zaken. De fruitoogst
is, evenals in heel Nederland, overweldigend. In de boomgaard, maar ook in de kruidentuin en
moestuinen blinken de trotse vruchten ons verwachtingsvol aan. Eind september gaan de
vrijwilligers van de POM alle vruchten tot sap persen. Er is tussendoor al veel geplukt en de
monniken hebben diverse jams gemaakt. Dit jaar hebben we voor het eerst vijgen uit eigen
kruidentuin kunnen proeven. In het voorjaar hebben we vlierbloesems geplukt, waarmee de
monniken heerlijke vlierbloesemsiroop maken. Allemaal te koop in de abdijwinkel.

Deze keer aandacht aan enkele insecten:

Erratum

Vorige kroniek schreef ik dat in de tuin van br. Cor, op 27
april een eerste Kolibrievlinder was gespot, fladderend, met
z'n lange tong likkend aan de bloem van een smeerwortel.
Echter de oplettende natuurminnende broeder Thijs, abt. tikte
me (vriendelijk) op de vingers; Het was een Walstro-
pijlstaartvlinder. Deze vlinder vliegt vooral in de schemering
en is tamelijk zeldzaam. Wilgenroosje en Walstro (verwant
aan Kleefkruid) zijn de “Waardplanten”. Dat zijn planten
waarop vlinders hun eitjes leggen en rupsen van leven.

Andere insecten en vlinders.

Ik kreeg van enkele tuinvrijwilligers onderstaande mooie

foto’s van:

e een zwerm honingbijen die met hun koningin in de boomgaard was neergestreken (‘s middags
door onze imker zijn opgehaald);

e een heel jong lieve heersbeestje (geel/groene kleur) dat zojuist uit de cocon was gekropen en
nog geen stippen had (de cocon ligt er nog naast);

e rups van een Koninginnepage (groene strepen) op een Dilleplant in de Strabotuin;

e FEuropese Hoornaar op de bloem van een Buddleia;

e Gehakkelde Aurelia.




En verder:

We hebben gewerkt op zaterdag: 10 mei,14 juni,12 juli en 9 augustus en verder natuurlijk ook
weer heel veel op andere door-de-weekse dagen. Super hoor, zonder jullie zou de tuin er niet zo
veelzijdig, inspirerend en verzorgd uitzien!

Herinneringsboom en Klokkenstoel

Op 23 mei stond de abdij stil bij het 1-jarige bestaan van de Herinneringsboom. Er waren veel
belangstellenden. Na enkele overdenkingen in de abdijkerk liepen we er in een stille tocht naar toe.
Bij de boom zien we steeds weer nieuwe herinnerings-steentjes liggen en ook in het boek worden
heel veel berichtjes achter gelaten. “"Gedragen”; Jos Apeldoorn heeft van een boomstronk een
houten wiegje gemaakt, met leren draagriemen. De abt heeft de nieuwe klokkenstoel met een
drietal luidmomenten ingewijd.

Op zaterdag 23 augustus vierde de Communiteit het 90-jarige bestaan van de abdij. Die dag werd
ook een boek gepresenteerd over de historie van de Adelbertusakker, waar overigens nu een
interessante reistentoonstelling hangt (gemaakt bij een pelgrimstocht in Turkije). 's Avonds
trakteerden de broeders alle vrijwilligers op een heerlijk buffet, als “"dank voor de bewezen
diensten”.
e Op zaterdag 13 september is de jaarlijkse Abdijmarkt, waarbij de tuingroep niet ontbreekt;
e De Landelijke Natuurwerkdag is op zaterdag 1 november. De werkdag van 8 nov. vervalt
dan. Voor de landelijke promotie heeft “"Gardeners World” in de abdijtuin: 3 promotiefilmpjes
met tuinvrijwilligers opgenomen.



3. Landelijke Natuurwerkdag 1 november 2025
Welkom:

Vandaag laat het weer het afweten en regent het helaas overvloedig.
Gehuld in regenpakken komen de eerste “diehards” het restaurant van
de abdijwinkel binnendruppelen.

Marian, Paul, Gert en Henk zijn om half 9 begonnen met de laatste
voorbereidingen. Er wordt koffie gezet en de grote NWD vlaggen
worden opgehangen bij de beide ingangen, zodat de deelnemers zich
welkom voelen. We gaan vandaag werken in 3 groepen en de
benodigde gereedschappen hebben we al klaargezet. Ook de EHBO-
koffer is paraat, hopelijk hebben we die niet nodig. Bij de introductie , =

dring ik erop aan dat we veilig moeten werken, voor onszelf en de Y 3 ‘
anderen. Een ongelukje met bijv. een takkenschaar “zit in een klein .5§ e F
hoekje”. Ik check nog even of de imker de bijenkasten heeft Middagzon bij abdij
dichtgezet, zodat we daar “bij-veilig” kunnen gaan werken. Gelukkig is

hij zijn afspraak nagekomen om vanmorgen védr 9 uur de bijenkasten dicht te zetten, zodat we
aan de slag kunnen.

Tanya zorgt voor de ontvangst van de deelnemers en vraagt nog wat aanvullende “ICE informatie”.
Aan de stamtafel in het restaurant wordt het langzamerhand gezellig druk. Gelukkig zijn er maar
weinig afmeldingen vanwege de “regen-verwachtingen”. 5 NWD-deelnemers zijn vandaag voor het
eerst in de abdijtuin; leuk dat jullie met ons tuinproject en de abdij willen kennismaken. De andere
13 deelnemers zijn vaste tuinvrijwilligers. Annika van Landschap Noord-Holland maakt een rondje
langs diverse “Natuurwerkdagprojecten” en komt ook nog even langs om de sfeer te proeven.

Ik hou een korte inleiding over de historie van de Abdij van Egmond om iedereen een “beeld” te
geven bij deze mooie historische en monastieke locatie. Na de huishoudelijke mededelingen en

veiligheidsopmerkingen werden jullie verdeeld over de 3 groepen. Elke groep had een coach en

enkele ervaren tuinvrijwilligers.

Om half een, tijd voor een eenvoudige abdijlunch. Helaas had de abdijkok niet veel tijd gehad,
omdat hij ook nog veel andere maaltijden moest bereiden. Tanya serveerde nog een kopje
koffie/thee toe. Br. Kleopas, de broeder die de tuinwerkzaamheden afstemt met onze tuingroep,
vertelde kort nog iets over “Levende Aarde”. Dit is een visie waarin de Abdijcommuniteit verbinding
legt tussen “leven, aarde/tuin en maatschappij”. Daarna weer aan de slag voor het
middagprogramma. De werkschoenen lagen in de hal al te wachtten op hun rechtmatige
eigenaar....

Tegen het eind van deze natte dag verscheen er zowaar een waterig zonnetje, wat de sfeer ten
goede kwam. In het restaurant hadden we nog een gezellige nazit met thee, koffie, koekjes en
kleine gebakjes, die Henk van het buffet “geroofd” had. Br. Kleopas bedankte alle deelnemers met
een waxinelichtje en br. Thijs, de abt, kwam nog even met wapperende pij binnenrennen met een
grote doos Merci-chocolaatjes. Voor alle vrijwilligers waren er lekkere moesappels om in ruime
mate mee naar huis te nemen.

Enkele belangstellenden hebben samen met Paul vd Bosch nog een kijkje genomen in de grote
plantenkas en bij diverse delen van de 4,5 ha grote abdijtuin.

De werkzaamheden

1. Voedselbosje en wilgen knotten:

Naast onze (groene) gereedschapsschuur is nog een veldje
vrij waar we weer een stukje voedselbos wilden inrichten.
De grond was al geégaliseerd, maar er moest wel nog wat
compost bij; compost uit eigen abdijtuin.

Toen was het tijd voor het planten. Paul had alles zo goed
voorbereid dat jullie supersnel klaar waren en na de lunch
aan de slag konden bij "Het Stet” met het knotten van de
wilgen.




(Het Stet is een waterloop waarover je al honderden jaren
van Egmond-Binnen naar Alkmaar kunt varen. In de
middeleeuwen werd hier al gebruik van gemaakt om de
abdij te bevoorraden en om bouwmaterialen naar Alkmaar
te vervoeren).

Fijn dat jullie niet alle wilgen hebben geknot. Zo kunnen de
insecten in het voorjaar nog steeds genieten van de
wilgenbloesem op de niet-geknotte wilgen.

2 en 3. Duinbeek:

De duinbeek regelt niet alleen het grondwaterpeil in het
centrale deel van de abdijtuin, maar het is ook een ecozone, met
een grote biodiversiteit.

Klus 2: Onder bezielende leiding van Jos hebben 5 sterke
vrijwilligers met veel enthousiasme het bladafval uit de beek
gebaggerd, om te voorkomen dat het
water- en bodemleven verstikt. Henk
had het waterpeil al verlaagd, zodat het
water niet al te diep was. In waadpak
stapte de eerste vrijwilliger gewapend
met spitvork en spade parmantig het
water in. Vanuit het water en met
slootharken vanaf de kant, hebben jullie
de bodem van halfvergaan bladafval
ontdaan, zodat er geen zuurstoftekort in
het water ontstaat. Meteen hebben
jullie ook de oevers ontdaan van
bramen, brandnetels en andere
wildgroei om o.a. de varens weer kans op groei te geven.

Jullie “gingen als een speer” en hadden halverwege de middag nog
tijd over om groep 3 te helpen om bij de bijenkasten weelderig
groeiend onkruid weg te halen. Aan het einde van de middag heeft Jos de stijgbuis weer op de
afvoerleiding gezet, zodat het waterpeil in de Beek weer snel steeg naar normale hoogte.

Klus 3: Stinzenplanten, varens, etc. op de oevers van de Beek, worden overwoekerd door o.a.
bramen en brandnetels. Die hebben jullie weg gehaald om de
planten weer groeiruimte te
geven. Verder is er rondom de
bijenkasten stevig gesnoeid;
Hulst, Deutzia, Kornoelje, Vlier,
etc. zijn flink uitgedund, met
een berg takken tot gevolg. Die
liggen nu netjes op een
takkenril, waar amfibieén en
kleine zoogdieren een veilig
onderkomen hebben voor de
komende winter. De bijen
hebben komend voorjaar weer
een ruime vliegroute. Na afloop zijn de bijenkasten weer open gezet,
zodat de bijen tevreden konden uitzwermen.

Het was, ondanks het natte weer, een mooie, gezellige en nuttige
tuinwerkdag. Bedankt allemaal, mede namens de broeders, voor jullie inzet en wellicht tot ziens.

De eerstvolgende maandelijkse werkdag van onze tuingroep is op zaterdag 13 december
(en verder elke 2¢ zaterdag van de maand).

Mocht je op de hoogte willen blijven van onze activiteiten,

dan kun je het mailtje van deze kroniek beantwoorden

en zet ik je op de verzendlijst.

Groet, Henk (teamleider abdijtuin)

info@abdijtuinegmond.nl www.abdijtuinegmond.nl www.abdijvanegmond.nl
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4. september t/m december 2025

Al weer de laatste dagen van het jaar 2025. Ik schrijf deze kroniek, terwijl het buiten stevig vriest.
Voor het eerst sinds vele jaren hebben we weer eens een koude Kerst gehad, maar helaas zonder
sneeuw. Hier en daar kon zelfs op natuurijs geschaatst worden. Nostalgie, en oudhollandse ijspret.
In deze kroniek een terugblik op de afgelopen maanden in de abdijtuin, met dit keer ook een tikje
cultuur:

Maandelijkse werkdagen:
In het najaar zijn er tegelijk met de maandelijkse werkdagen ook nog andere activiteiten, wat deze
werkdagen in mijn ogen extra leuk maakt.

Op 13 september was alle aandacht gericht op de abdijmarkt. Achter de schermen werd er ook nog
door een tiental vrijwilligers gewerkt in de tuin, o.a. op en
rondom het kerkplein. De dag begon regenachtig, waardoor
het grootste deel van de markt in de zalen van
Benedictushof werd gehouden. De echte tuinliefhebbers,
zoals de POM’'mers, de imker en onze tuingroep stonden met
onze kramen in de open lucht. Gelukkig regende het
nauwelijks en was er toch veel belangstelling voor onze
kraam en rondleidingen. De opbrengst was uiteindelijk €
780,-, te besteden voor naambordjes bij de diverse bomen.
Ik wacht nog op een namenlijst, zodat ik de bordjes kan
bestellen.

Op 11 oktober hebben we met 17 paar handen de klussen
van de vorige maand afgerond.

Op 1 november werd de 25¢ Landelijke Natuurwerkdag
gehouden en natuurlijk deed de abdijtuin ook weer mee. Naast
onze eigen tuinploeg hadden zich een 8-tal andere vrijwilligers,
die wel eens wilden kennismaken met de abdijtuin, aangemeld.
Helaas was dit ook weer een natte dag, maar dat mocht de pret
niet drukken. Enthousiast werd het bladafval uit de Beek
gebaggerd. Rondom werd veel wildgroei uitgetrokken en
weggeknipt. Bij de uitbreiding van het Voedselbosje zijn alle
plantjes geplant en bij het Stet zijn wilgen geknot en enkele
nieuwe aangeplant. Na afloop was er voor alle deelnemers een
bedankje van de broeders. Leuk om te vermelden is dat enkele
weken tevoren in de abdijtuin 3 filmpjes zijn opgenomen voor
de landelijke promotie. Van deze werkdag heb ik al een
verslagje rondgestuurd.

Op 13 december was in de zalen van Benedictushof de feestelijke opening van de jaarlijkse
Kerstmarkt. Dat trok de hele dag door veel bezoekers.

Omdat Benedictushof volledig in gebruik was voor de Kerstmarkt,
hadden wij onze lunch in de buurkerk. Daar hadden we afgelopen jaren
nog nooit gegeten. De buurkerk is als voormalige PKN-kerk een
bijzonder en historisch gebouw. Dit bijzonder sfeervolle kerkje wordt
door de abdij gebruikt voor o.a. rouw- en trouw-bijeenkomsten,
studiedagen, exposities, e.d.
Interessant is dat in de
buurkerk de grafsteen ligt
van Isaac Le Maire. (1558 -
1624). Hij was één van de
grondleggers van de VOC
(Verenigde Oost Indische
Compagnie - handel met
Indié/Indonesie-) en met een
inleg van fl. 97.000 de
grootste aandeelhouder. Hij Ol TR
was een eigenzinnige ‘ IN DEN HEERE DEI 17 APRIL 1621,
handelaar en financierde en ‘ TS s
een eigen expeditie via Kaap Hoorn (Zuid-Amerika) naar Indonesié. Hij
woonde de laatste jaren van zijn leven in Egmond op het buitenverblijf en de landerijen die hij van
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de erven Lamoraal II van Egmont had overgenomen. De grafsteen is weggenomen uit de
voormalige buurkerk die vlak bij het Stet stond. Deze is in 1572 door de Geuzen deels afgebroken.
De grafsteen is in 1836 hergebruikt in de vloer van de nieuw te bouwen buurkerk op de huidige
locatie. Wat er met het echte graf is gebeurd weet ik niet.

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac le Maire.

Tijdens de Kerstmarkt werden heerlijke oliebollen gebakken. Dat
hebben we na de voortreffelijke lunch als toetje “niet aan onze neus
voorbij laten gaan”.

Die dag hebben we stevig gewerkt. In de moestuin zijn o.a.
uitlopers van de duindoornstruiken op het talud uitgeplant.; wat
zullen die volgend jaar veel vrucht geven! De PAX-tuin bij de oude
ingang van de abdij is op orde gebracht en bij het Stet hebben we
veel bomen en struiken gerooid. Hier en daar een wilgenboompje
herplant. De wandelroute is nu weer overzichtelijk en
bezoekersvriendelijk.

Winterstop
De abdijtuin krijgt nu winter-rust t/m januari. Onze eerstvolgende maandelijkse werkdag is dus

zaterdag 8 februari.

Allerzielen

Op 24 oktober vond de jaarlijkse viering voor de overledenen plaats. Vanuit Benedictushof liepen
alle aanwezigen via met het kaarsen verlichte pad naar de Herinneringsboom, waar men even in
stilte kon gedenken. Na het luiden van de klok van de klokkenstoel ging de tocht verder langs het
andere (met kaarsen verlichte pad) naar de abdijkerk. In de volle abdijkerk werden alle
overledenen met naam genoemd en met bloemen en een kaarsje herdacht. Daarna waren er
overdenkingen en muziek. Evenals vorig jaar weer een indrukwekkende bijeenkomst met veel
belangstelling.

Archeologie
Op 17 november is er een archeologisch bodemonderzoek op het kerkhof bij de buurkerk

uitgevoerd. Met (15) bodemboringen tot 2 mtr diep, werd onderzocht of er op die plekken nog
restanten / funderingen van de voormalige abdij te vinden waren. De archeologen wilden er zeker
van zijn dat de begraafplaats in gebruik mag blijven. De uitslag is nog niet bekend, maar volgens
Berry Klaassen (voorheen broeder Adelbert) is dit terrein al vanaf de middeleeuwen uitsluitend
gebruikt als begraafplaats. Berry interesseert zich al vele jaren voor de historie van de abdij en de
archeologie. Hij verzorgt ook de museale voorwerpen die de abdij in bezit heeft (en o.a.
tentoonstelt in het "museum”). Hij heeft ook alle gegevens van vorige opgravingen in kaart
gebracht, zodat er een duidelijk beeld is van hoe de abdij er in de middeleeuwen heeft uitgezien.

Andere activiteiten tuinvrijwilligers:

In deze kroniek wil ik de vrijwilligers die doordeweeks
komen, beslist niet vergeten. Zij verzetten heel veel werk,
zowel in de tuin als bij aanverwante werkzaamheden voor
Benedictushof en de abdij. Door jullie inzet zien alle
onderdelen
van de tuin,
het meubilair,
gebouwen en
interieur er
het hele jaar
door “gaaf”,
verzorgd en

uitnodigend uit.

Zo heeft op 18 december de Toro-grasmaaier een
fikse schoonmaakbeurt gekregen. Hij staat nu droog
in de winteropslag, gereed om komend voorjaar weer
veel kilometers te maken.



https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_le_Maire

De nieuwe “Lemniscaat” (liggende acht, teken van
oneindigheid) in het strooiveld wordt erg mooi
gevonden. Mensen lopen er graag om “de ruimte te
kunnen ervaren”.

Veel nestkastjes op het
terrein waren behoorlijk
uitgewoond. Gelukkig zijn
er nieuwe gemaakt en een
2¢ serie komt er nog aan.
Tijdens de winterstop doen
we alleen “technische” klusjes, zoals onderhoud aan gereedschappen,
bestratingen, of tuinmeubilair, e.d. De bouw van een nieuwe
insectenhotel staat ook op ons actielijstje.

Ik kreeg een aantal mooie
foto’s van zwammen, die
ik jullie niet wil onthouden.
Zo zie je maar wat er
allemaal te beleven valt in
de abdijtuin.

De Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle abdijvrijwilligers is op:
donderdag 8 januari van 17 — 19u in Benedictushof.

Bedankt namens de broeders en alle goeds voor 2026,
Henk Hamers, 31 december 2025



